Nelly
e —————

Als onze liefde voor jou je had kunnen redden,
dan was je er nu zeker nog geweest.

Bedroefd maar dankbaar dat zij niet langer heeft hoeven lijden,
hebben wij afscheid genomen van mijn allerliefste vrouw,
zorgzame mama, schoonmoeder en lieve omi

Ne[[y Verhoeven-de Ruiter

echtgenote van Gerard Verhoeven
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Gerard (Broer)
Yolanda en Peter, Marleen, Ton, Hans, Erik en Apri, Hanneke en Marcel, Silvi t

Lisa, Jamie, Job, Jeske, Joy, Sem, Youri, Kees
Benjamin, Robin, Graziella, Bryan, Juul, Katia

* Liefste *
Sterven doe je niet ineens,
maar af en toe een beetje
en alle beetjes die je stierf,
't is vreemd , maar die vergeet je
Het is je dikwijls zelf ontgaan,
je zegt ik ben wat moe,
maar op een keer dan ben je
aan je laatste beelje toe.
Toon Hermans

Wij nodigen u uit voor de afscheidsbijeenkomst op dinsdag 11 juni om 13.00 uur
in aula Moerputten van crematorium Maaslanden, Abt van Engelenlaan 1 te
Nieuwkuijk. Aansluitend halen we samen herinneringen op in de koffiekamer.

Nelly hield van witte, roze en paarse bloemen.
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