Het leven is als sneeuw
je kunt het niet bewaren.
Troost is dat jij er was Een breinaald en een draadje,
al die uren, dagen en jaren. wat garen en een mooie stof.
Daar kon jij mee toveren,
daar ging jij mee los.
We wisten dat dit moment zou komen, maar toch valt het ons zwaar. Langzaam moest jij dit alles loslaten,

We nemen afscheid van ons moeder, schoonmoeder, je handen konden dit niet meer.
lieve oma en overgroot-oma Je ging toveren met rummikub-stenen,

tot het laatst was winnen jouw eer.
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weduwe van Frans Klerkx

* Elshout, 15 januari 1926 t Drunen, 21 februari 2025
Ans en Gerrit Richard
Mia en Hennie Bart en Clara

Ivan, Merlijn, Nicci
Sylvia en Vincent

Joris, Samuel Correspondentieadres:
Van Gorp Uitvaartzorg t.a.v. familie Klerx
Peter en Hildy Stéfan Hoofdstraat 32, 5171 DD Kaatsheuvel

Eveli Th
et o & AR Op donderdag 27 februari tussen 18.30 en 19.00 uur is het mogelijk

om persoonlijk afscheid van Jo te nemen bij Van Gorp Uitvaartzorg,
Hoofdstraat 32 in Kaatsheuvel.

Kees en Els Suzanne en Daan
Jeroen en Britt

De uitvaart vindt in besloten kring plaats op zaterdag 1 maart.

Deel uw herinnering aan Jo met ons via www.vangorpuitvaartzorg.nl
in haar condoleanceregister.



https://www.google.nl/maps/place/data=!4m2!3m1!1s0x47c6914b4428b779:0x2ec3b652b5cddbc3?sa=X&ved=1t:8290&ictx=111

